
Palmpasen, zondag 13 april ‘25, Zevenhuizen; tekst: Luc. 19:29-40 
 
 
 
Inleidend orgelspel 
 
Welkomstwoord door ouderling van dienst 
           We gaan staan 
Lied van intocht: Ps.24:1 en 2 
Stilte, votum en groet met aansluitend drempelgebed: 
V: De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer. 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: O God, keer U naar ons toe 
G: en doe ons weer leven naar hart en ziel. 
V: Laat ons Heer uw liefde zien 
G: en geef ons uw heil. 
V: O Heer, hoor ons gebed 
G: en laat ons geroep tot u komen. 
Allen: Amen. 
 
Psalm: 24:4         We gaan zitten 

 
Kyrie-gebed:  
Lied:  544:2, 4 en 5 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
Lied 975 : 1, 2 en 3 
 
Schriftlezing: het evangelie van Lucas, hoofdstuk 19:29-40 
Lied 552:1, 2 en 3 
 
Overdenking  (aansluitend muzikaal intermezzo) 
Lied 550:1, 2 en 3 (met korte inleiding op dit lied) 
 
Gebeden :  Stiltemoment  afgesloten met gezamenlijk  “Onze Vader” 
 
Inzamelingen. 

We gaan staan 
Slotlied 326:1, 2, 3, 4, 5 en 6 
 
Wegzending en zegen, afgesloten met gezongen lied 425   
 


